Sponsorwerving

Indisch-Moluks Monument Helmond




Wij zijn hier omdat jullie daar waren

De geschiedenis van de Indische en Molukse gemeenschap vormt de achter-
grond van en voor dit monument. Die geschiedenis is onderdeel van de
Nederlandse geschiedenis.

Volgens cijfers van de Rijksoverheid zijn er in Nederland 1,5 tot 2 miljoen
mensen met een binding met voormalig Nederlands-Indié/Indonesié. Er is
een gevoel van verbondenheid omdat zij zijn geboren in dat land aan het
andere eind van de wereld of omdat zij nazaten zijn van deze mensen.

Hoe dan ook, de ‘binding’ is er.

Ook in Helmond is er een grote en geméleerde groep mensen met deze
binding. Er zijn wel verschillen in achtergrond en in de redenen waarom zij
in Nederland en speciaal in Helmond terecht zijn gekomen. Het Monument
wil voor al deze mensen een plaats van verbinding zijn. Een plek waar zij
jaarlijks kunnen stilstaan bij de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945,
waardoor er een einde kwam aan WOII in Azié maar ‘Nederlands-Indié’
formeel pas op 27 december 1949 tot het verleden behoorde.

Zo’'n 350.000 Indische Nederlanders en Molukkers zijn vanaf eind 1945 tot in
de jaren zestig in een aantal golven naar Nederland ‘gerepatrieerd’, hoewel
velen van hen nooit eerder in Nederland waren geweest. Zij hoopten hier
een nieuw thuis en een veilige toekomst voor hun kinderen te vinden.

Weg van de chaos en het geweld na de proclamatie van de onafhankelijke
Republik Indonesia door Soekarno op 17 augustus 1945.

Weg van de Dekolonisatieoorlog.

Weg van de oorlog die op de Molukken uitbrak nadat op 25 april 1950 de
Republiek der Zuid-Molukken was uitgeroepen, tot groot ongenoegen van
de jonge republiek. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ook 12.500 Molukkers
(KNIL-militairen en hun gezinnen) in de loop van 1951 op ‘dienstbevel’ naar
Nederland werden verscheept, mét de belofte dat zij een aantal maanden
later naar de Molukken zouden kunnen terugkeren.

De geschiedenis vertelt een ander verhaal.

De KNIL-militairen werden nog voor aankomst in Nederland ontslagen.

Zij werden met hun gezinnen naar kampen gebracht, later in woonoorden
gehuisvest en weer later in woonwijken.

De belofte van terugkeer bleek een loze belofte.

Maar in al die verscheidenheid delen de Indische en Molukse
gemeenschap de geschiedenis daar en het heden hier.



INDISCH-MOLUKS MONUMENT IN HELMOND

In de grote regio Helmond en omstreken werd de vraag naar een
eigen plek om te herdenken steeds sterker.

De initiatiefnemers zijn inmiddels een stap verder. Het ontwerp van
het monument valt in goede aarde bij de gemeente Helmond.

Over de plek en andere praktische zaken is men het nu ook eens.
Om deze droom van velen te realiseren hebben wij uw hulp nodig.
Elke bijdrage, groot of klein, is welkom.

Als dank krijgt u een bijzondere herinnering aan deze mijlpaal in de
Indische en Molukse geschiedenis.

Mogen wij op een bijdrage rekenen? )
Stort deze op NL46RAB01263586023 t.n.v. .M. DUMPEL
onder vermelding van Monument.

Hartelijk dank! Terima kasih banyak!
Het monument is een gezamenlijk project van de

Stichting Indié Herdenking Helmond in Boekel
en van de Stichting Ain ni Ain in Helmond.

Stichting Indié-Herdenking Helmond Stichting Ain ni Ain Helmond
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