oktober / 2021

VEEL NIEUWE AANWINSTEN

Onze website www.decultuurkist.nl bevat
een diversiteit aan methoden en middelen
voor zorgprofessionals, mantelzorgers en
vrijwilligers om actief te zijn met en voor
ouderen met een achtergrond in Neder-
lands-Indié en Indonesié. Aan onze oproep
om de Cultuurkist te voorzien van nieuwe
aanwinsten is flink gehoor gegeven en we
hebben weer een aantal kunnen opnemen.

Zoals omgaan met rouw in coronatijd. Aan
de hand van voorbeelden van Molukse en
Indische rouwplechtigheden en daarbij
horende rituelen verzorgt Sylvia Huisman
van Stichting Pelita een webinar voor zorg-
professionals.

De Indische Podcast is ook een product
van Stichting Pelita en bevat verhalen van
Indische Nederlanders, een boekenrubriek
en informatie-afleveringen. Er zijn inmid-

Indo-in-Indonesié

Bent u benieuwd naar het leven van Indi-
sche mensen in Indonesié? Misschien
bent uzelf of is uw familie uit Indonesié
naar Nederland gekomen. Hoe had uw
leven eruit kunnen zien wanneer u in
Indonesié was gebleven?

Op de website www.indo-in-indonesié.
com vertellen Indische mensen, die in
Indonesié zijn blijven wonen, over hun
leven. Door te blijven zijn zij eigenlijk
66k gemigreerd: van Nederlands-Indié
naar Indonesié. Hoe hebben ze de over-
gang meegemaakt en hoe zagen hun
levens er daarna uit?

Interviews op Java

Beeld uit een interview met Robert in Surabaya.

Op dit moment woont er in Indonesié
nog een laatste generatie Indische men-
sen die Europees is opgevoed. Ze kunnen
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dels twee delen over Indisch inburgeren te
beluisteren: de boottocht en aankomst, de
eerste jaren in Nederland, school en werk
en het leven nu.

En er is een nieuwe animatiefilm De twaalf
boten naar Nederland van Geerte van Beers
en Matteo Bal. De film gaat over de herinne-
ringen aan het verblijf in voormalig concen-
tratiekamp Vught dat als opvang diende
voor een grote groep Molukkers die in
1951 naar Nederland kwamen.

Stichting Pelita beschikt ook over een
Leskist Indonesié gevuld met materialen
uit Indonesié, variérend van foto's tot
gebruiksvoorwerpen, van boekjes tot spel-
letjes die herinneringen oproepen aan
Nederlands-Indié maar ook aan het heden-
daagse Indonesié. Samengesteld door
De Verhalen Toko van Wies van der Star.

Nederlands spreken en houden vast aan
Europese gebruiken. Natuurlijk hebben
ze zich ook aangepast, zoals Indische
mensen in Nederland dat ook hebben
gedaan. Wat zijn de verschillen en over-
eenkomsten in hun ervaringen met Indi-
sche mensen in Nederland?

Visueel antropoloog Dorien Theuns en
taalkundige Martin Everaert (zelf Indo)
besloten in 2014 op zoek te gaan naar
Indo’s in Indonesié om hen te inter-
viewen. In de loop van de jaren sprak
Theuns zo'n 50 Indische mensen op
Java. Stukjes interview zijn als video's
te zien op de website.

Vragen van Nederlandse Indo's

De makers van de website wilden niet dat
alleen zijzelf vragen konden stellen aan
de laatste generatie Nederlandsspre-
kende ouderen. Via de website, e-mail
en een bijeenkomst in samenwerking met
het Indisch Herinneringscentrum kon
iedereen die dat wilde vragen insturen.
‘Waarnaar verlangen Indo’s in Indo-
nesié die kumpulans houden?’ vroeg
iemand zich af. Een ander stelde de
vraag: ‘Ervaren Indo’s in Indonesié hun
dubbele identiteit als rijkdom of voelt
het alsof ze nergens echt bij horen?’ Veel

Over de website www.indo-in-indonesie.com
kunt u elders op deze pagina lezen.

En tenslotte het Bordspel Ombak Maluku,
bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar (en
hun ouders) met vragen over de reis die
Molukkers in 1951 maakten toen zij vanuit
Indonesié naar Nederland werden overge-
bracht. Ombak Maluku betekent Molukse
golven: de reis ging per schip over zeeén
en oceanen.

We kunnen niet alle nieuwe aanwinsten
hier noemen maar er is natuurlijk nog veel
meer te vinden in www.decultuurkist.nl.

Heeft u ook een suggestie waarvan u vindt dat
de Cultuurkist niet zonder kan? Neem dan
contact op via info@pelita.nl, o.v.v. Cultuurkist.

vragen gingen over jongere generaties:
wordt er met hen gesproken over het
verleden? Hoe ervaren zij hun identiteit?

Antwoorden van Indonesische Indo’s

Om antwoord te krijgen op de vra-
gen, voeren de makers van de website
opnieuw gesprekken met Indo’s in Indo-
nesié. Zo antwoordde een van de Indo-
nesische Indo’s: ‘Door corona heb ik nu
alleen WhatsApp-contact met de Indi-
sche groep uit Malang. We verlangen
wel naar elkaar; naar samen gezellig in
het Nederlands zingen en dansen. We
hebben heimwee. Je past je aan, maar
je blijft ook Indisch.’

De vragen uit Nederland en antwoorden
uit Indonesié worden toegevoegd aan de
website. We nodigen u graag uit een kijkje
te nemen op: www.indo-in-indonesie.com.

Het thema ‘Europese opvoeding’ op de website
www.indo-in-indonesie.com.



